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MAYIS SAYIMIZ 
DOPDOLU! 


Nisan ayıyla birlikte Türkiye'nin ilk ve tek spiker dergisi sloganı ile özgün bir dergi formatı ile okuyucularımızla buluşmaya başladık. İlk sayımıza gösterilen ilgi olumlu 

geri dönüşler bizi Mayıs sayımız için daha da motive etti. 

KırmızıTürk yıllardır öyle bir kültür oluşturmuş ki dergimizde sanki yıllardır varmış gibi sıcak karşılandı. Bu bizleri mutlu ederken sorumluluğumuzu da arttırdı. 

Mayıs sayımızda ayın kapağında İHA Haber'in başarılı ismi Hande Aydınalp var. Yine dergimiz mayıs sayısı içerisinde 

i bankasında spikerlikle ilgili mesleki temel 

z. Muhabirlik ve sunuculuk yine 

dergimizin içeriğinde. Spiker Out bölümünde bu ay 

Voleybolumuzun başarılı ismi Gizem Giraygil var. Spiker 

Modasında mayıs ayında ekranda yer alan spikerlerin modasını yorumladık. Spiker Bulmacada klasik bulmaca keyfini spiker dünyasında yaşayacaksınız. Spiker World 

bölümünde Katia Couric röportajını okuyacaksınız.. 
Kırmızı Türk Haber hattında bu ayki medya dünyası haberleri yer alıyor. 
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Ayın Konuk Spikeri bölümünde Cansu Oktay Spikerlikle ilgili düşüncelerini konuk yazarımız olarak kaleme aldı. KırmızıTürk Kaynak bölümünde Konuşuyorum O Halde Varım kitabını inceledik. Spiker Nostalji de Mesut Mertcan'ı hatırlayacağız. 
KırmızıTürk'in geçtiğimiz ay çok önemliydi. Son dönemde üzerinde sıkça durduğumuz yeni medyanın geleneksel medyaya etkisi konusunu çok değerli isimlerle Gazi Üniversitesi İletişim fakültesinde masaya yatırdık. Detayları bu sayımızda bulabileceksiniz. 
Kırmızı Türk Medya caddesi bu ay sürprizlerle dolu rengarenk bir içerikle sizlerle! Tüm kalbimizle Kırmızı Türk Medya Caddesi Mayıs sayısından sizlere Merhaba! 





CENGİZHAN KAYA 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 


MEDYA DÜNYASINDAN 
KISA HABERLER 


Canan Beyazkaya ile Anlat 
Kendini EgeTürk Tv'de 





Başarılı programcı Canan Beyazkaya yepyeni bir program ile Ege Türk tv ekranlarında, Yaptığı başarılı ve özgün programlarla dikkat çeken Canan Beyazkaya bu kez hayata dair her alandan isimlerin kendini anlattığı özgün program ile izleyici ile buluşuyor. Canan Beyazkaya'nın kendine özgü üslubu ve sunumu ile renklenen program her Pazar 20.00'da Ege Türk tv ekranlarına geliyor. Bu çok özel programı mutlaka izleyin. 





Deniz Ölgün Büyüledi! 





Başarılı ve güzel sunucu Deniz em geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleştirilen bir defilenin sunumunu üstlendi. Özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki başarısıyla dikkat çeken Deniz Ölgün , defile sunumunda gölgede bıraktı. Şıklığı ve 

iyle dikkatleri üzerine çeken Deniz 
Ölgün'e sosyal medyadan da birçok beğeni yorumu geldi. 















N VE SPOR ODULL 


BASIN VE SPOR 
ÖDÜLLERİNDEN 
SELEN GÜL DAYIOĞLU'NA 
ÖDÜL! 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul tarafından organize edilen ve her yıl spor ve basın camiasını buluşturan “Basın ve Spor Ödülleri 2018", Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Fenerbahçe Tv'nin başarılı spikeri Selen Gül Dayıoğlu ödüle layık görüldü. Spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede, başta İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu olmak üzere yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlara destek veren kulüpler, yöneticiler ve basın mensuplarına ödüller verildi. Toplamda 16 kategoride ödülün dağıtıldığı gecede Selen Gül Dayıoğlu da Görüntülü Basın Röportaj kategorisinde ödül aldı. Geceye şıklığı ve güzelliğiyle de damgasını vuran Selen Gül Dayıoğlu KırmızıTürk medya ödüllerindeki Yılın en iyi spor spikeri ödülüyle beraber bu yıl ikinci ödülünü kazanmış oldu. 
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Beste Uyanık 


KOCA BULMA SANATI 


Beste Uyanık'ın kişisel gelişim kitabı "Koca Bulma Sanatı" raflarda, Kitapta toplumun dayattığı normların kadınları ne kadar nefessiz bıraktığına değiniliyor. 
Yapılan hatalar, boşa harcanan zamanlar, aile baskısı gibi konular mizahla eleştiriliyor. En önemli ders ise "özgüven" üzerine. 

CNN TÜRK Ekonomi servisi muhabiri Beste Uyanık'ın ilk kitabı Doğan Novus Yayınları'ndan çıktı. Koca Bulma Sanatı kişisel gelişim/mizah üzerine bir kitap. 
Uyanık bu kitapla kadınların kendi kararlarını verdikleri, toplum baskısı ile yanlış evliliklere sürüklendiği günleri geride bırakmak, en azından bir adım atmalarını sağlamaya katkıda bulunmak istiyor. Bu kitabın mutsuz kadınlara yazıldığına dikkat çeken Uyanık "Kendi hayatlarında çoğu zaman kendi arzuları dışında yaptıkları evliliklerinde sıkışmış kadınların manevi anlamda zincirlerini kırması için yazıldı. Bir sonraki nesilde aynı tabular ile sadece “evleni için, “evde kaldım" dememek için evlenmesinler diye çabam" diyor. Kitapta, genç kadınların kullandığı “beni taşıyamadı", “benden korktu" gibi klişe cümlerle dalga geçildiği ve aslında bu kuralların, toplumun dayattığı normların kadınları ne kadar nefessiz bıraktığına değiniliyor. Yapılan hatalar, boşa harcanan zamanlar, aile baskısı gibi konular mizahla eleştiriliyor. Kitabın içerisinde 15 farklı ders var. En önemli ders "özgüven" üzerine, Kadınlara evlilik yolunda özgüvenin önemi ve sağlamlaştırılması üzerine tüyolar veriyor. Bazı ders isimleri şöyle: - Aynı durakta fazla beklemeyin - Kocanızı sokaktan toplamayın - Özgüveniniz döviz gibi olsun, artsın azalmasın - Kurtarılmayı beklemeyin, siz de kurtarmayın. Kitap internette de satışa sunuldu. 

Tanıtım bülteninden. Vallahi evde kaldı!..Ee kızım yok mu sende birileri?Senin başını ne zaman bağlıyoruz bakayım? 30 oldun, tık yok hâlâ! Tanıdık geldi değil mi bu cümleler? Güzel yurdumda her genç kız evlilik gemisine binmeden önce bu cümlelerle tanışır. Sizin de bir aile büyüğünüz, teyzeniz, komşunuz size bu cümleleri kurmuş, moralinizi bozmuştur muhakkak. Ama artık o devirler geçti kızlar!.. “Darısı başına” lafını duymaktan sıkıldıysanız, düğün davetiyesi görünce 

iz çekiliyorsa, tanıştığınız erkekler evlilikten köşe bucak kaçıyorsa, otuz yaşına geldim bir koca bulamadım diye hayıflanıyorsanız üzülmeyin artık! Elinizdeki kitap sayesinde şimdi seçim sırası sizde! Bu kitap sayesinde “Ben hayatta evlenmem, aman benden uzak olsun" diyen adamları bile yola getireceğiz... Haydi defterleri kalemleri alın... Koca Bulma Sanatı derslerimiz başlıyor... 
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HABER HATTI 


MEDYA DÜNYASINDAN 
KISA HABERLER 


© Belma Belen'den Başarılı 
Sunum! 





Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da gerçekleştirilen Z.Mezopotamya Mücevher Fuarı görkemli bir defile ile sona erdi. Defilenin ve fuarın protokol sunumlarını başarılı ve güzel sunucu Belma Belen gerçekleştirdi. Diyarbakır Kuyumcular odasının Sereks Fuarcılık ile birlikte düzenlediği bu çok önemli etkinlikte 81 ilin Kuyumcular oda ve dernek başkanları Diyarbakır'da bir araya geldi. 
Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen 22 ve 24 
ayar altın takıların sergilendiği çok özel defilede ise Ece Gürsel, Elif Ece Uzun , Irmak Atuk , Cansu Taşkın gibi ünlü modeller yer aldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda etkinliklerin sunumunu üstlenen Belma Belen ise hem güzelliği hem şıklığı ile modelleri aratmayarak seyircileri büyüledi. Belma Belen kendine özgü sunumu ile de izleyicilerden tamnotaldı. 











© 


Evgeniya Lyalina 
Yayıkoğlu'ndan Yeni Proje 





İçmimar, sanatçı Evgeniya Lyalina Yayıkoğlu'nun online okulu Nisan 2018 itibarıyla açılıyor. 
Rusların dünyaca ünlü iç dekoratör, koleksiyoncu, modacı ve program sunucusu Aleksandr Vasilyev, Evgeniya Lyalina Yayıkoğlu'nun online okuluna destek oluyor. ABD, İngiltere ve Fransa'da da çok iyi tanınan, moda tarihine katkılarından dolayı moda efsanelerine verilen 'The World Fashion Awards' ödülünü 2010 yılında alan Aleksandr Vasilyev, Evgeniya'nın yeni kurduğu online okuluna özel olarak iki ders kaydı yaptı. İlk video kurs "Kendi evinin mimarı ol" adıyla sunulacak ve de uluslararası içmimari ve sanat tarihinden alınan deneyimler paylaşılacak 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GÜLAY ÜSERBAY : "BEN SAĞLIK 
KOMANDOSUYUM." 





Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Medyaya ilk adımı nasıl attınız ? 


Uzun yıllar sağlık sektöründe yöneticilik yaptım. Eski Alman hastanesinin 9 yıl boyunca Basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevinde bulundum. Hastanede çalıştığım dönemlerde 
Tv kanallarında sağlık programları olmadığını gördüm, yani Tv lerde bir eksikliği yakalamış oldum, o halde ben yapabilirdim bu sağlık programını. O dönemdeki asistanım hala söyler bana; Gülay Hanım siz zaten TV programı yapmayı hep hayal ediyordunuz diye. Hiç bir Şey tesadüf değil şu hayatta. Mesleki olarak hayal ettiğim her alanda var oldum şükürler olsun. Ve bir gün hastanedeki çalışma odamda ilk TV projemi hazırladım ve o dönem show tv ye sundum ve kabul edildi. O yıllardan bu yana 
17 yıl geçmiş. ve tv programlarıma hiç ara 
vermeden devam ediyorum. 


Neden Medya? 


Aslında hastanedeki görevimdeyken basınla ,gazeteci ve tv de görev yapan arkadaşlarla hep iç içeydik. Ben onlara haber kaynağı idim, güncel sağlık konularında doktor röportajları verdirir, ana haberde önemli sağlık sorunları hakkında dr.( uzman) görüşlerine yer verdirirdim. Sağlık gibi önemli bir değer hakkında doğru - güvenilir Tıbbi bilgiyi kamuoyunla paylaşmaktı hedefim , ve bunu da en güzel görsel ve yazılı medyada verebiliyorduk. İnsanlar yaptırdığım sağlık haberlerinden ve benim sunduğum programlardan sonra hastaneyi arayıp hem teşekkür ediyor hem de sağlıklarına katkıda bulunduğumuzu sağlıklarına kavuştuklarını söylüyorlardı. Bunlar beni çok motive ediyordu, ben şunu keşfetmiştim yaşamımda; Ben bir Sağlık komandosuyum, ve insanlara gerçek ve doğru sağlık bilgilerini vermekle yükümlüyüm. hayat mottom bu oldu yıllar içinde. Benim insanların sağlığına katkı sağlamak gibi bir misyonum vardı. O nedenle de en iyi mecra olan TV kanallarında Sağlık programları yapmaya hiç ara vermeden devam ediyorum ve ömrüm yettikçe de edeceğim inşallah. Aynı zamanda Türkiye'de ilk sağlık programını hazırlayıp sunan kişilerdenim Cengizhan bey. 











Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz? 


Kendime kişisel gelişim anlamında çok şey kattım yıllar içinde, kendimden hoşnut oldum daima, kendimde değiştirmek istediğim bir yönüm yok diyebilirim, ancak kendime bir şeyler katma çabasında oldum hep, dönüşmek değişmekten çok daha anlamlı bana göre....ben de bunu yapıyorum hayatımın her alanlında. 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl? 


Ben gerçek medya ile var oldum ve her zaman onun yanındayım. Yani TV -Gazete-Dergi. Yaşadığımız iş dünyasında bazı söylemler var ,Tvler bitti internet devri başladı diye, Tv ler bitebilir mi hiç? Her zaman ihtiyaç olan en önemli medya organı, Keza gazete ve dergicilik. O nedenle Tv seyreder gündemi kıyaslarım, haberi tv den izlerim canlı canlı, ve her gün gazete okurum( gerçek gazete) 
internetten okumam yani. şu an zaten yayın kurulunda da bulunduğum ulusal bir sağlıklı yaşam dergisi Dr.Portakal 'da değerli hekimlerimizle sağlık üzerine Röportajlar yapıyorum. İki ayda bir çıkarıyoruz ve tüm gazete bayilerinde satılıyor. Sonuç olarak ben hem Tv de - 
Hem dergicilikte- hem de sağlıklı yaşam danışmanlığı konularında çalışmalarımı profesyonel olarak devam ettiriyorum. 
Sosyal medyada Şu an esen fırtınaya kendimi kaptırmadım hiç, mütevazı Şekilde işimle ilgili olarak kullanıyorum sadece. 
Çünkü sosyal ağların içerik ve kişiyi hiç de doğru yansıtmayan bir paradigması var,bu beni mutsuz eder,bu yüzden son bir yıldır tweterde yokum.yakın zamanda hiçbirinde olmamayı düşünüyorum.İnsanlar beni Tv de izlesinler, dergimizi okusunlar,work shoplarıma gelsinle beni izlesinler canlı canlı. İletişim olmadan sosyal medyadan kimseye doğru mesajı veremezsiniz. O nedenle TV ler hep olmalı- dergiler hep olmalı- gazeteler hep olmalıdır. 


4 www.kirmiziturk.org 





GÜLAY ÜSERBAY : SAĞLIK PROGRAMLARINDA 
SHOW YAPILMAMALI." 


Tv'deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? 


En son tv 360 kanalında Doğal Yaşam ve sağlıkla kal programlarını hazırlayıp sundum. 
Şimdi yeni yayın dönemi için yeni kanallar ile yeni projeleri görüşüyoruz yapımcılarla ve kanal yöneticileri ile, Eylül ayında inşallah yeni bir programa başlayacağız. 





Sağlık programları oldukça yaygınlaştı sağlık programlarıyla. ilgili neler söylersiniz ? 


Aslında gerçek anlamda sağlık programı yapan beş parmağın üçüdür maalesef. Onlarda benim meslektaşlarım aynı jenerasyondan. Benimle birlikte beşi bile bulmaz. Adı sağlık programı olarak lanse edilip, sağlık alanından gelmeyen, sektörü tanımayan, Tıp etiğini bilmeyen kişiler ne yazık ki sağlık programları sundu bu ülkede. 
Ama ne oldu şimdi hiçbiri ortada yok, çünkü kanal yönetimi net olarak gördü iş bilmeyenlerle iş yapmanın sonuçlarını. 
Kanallara RTÜK 'den cezalar yağdı bu ,işi bilmeyen, profesyonel olmayan sözüm ona sunucular ve yapımcılar yüzünden. Etik olmayan her şey yapıldı reyting ve para uğruna. Şimdi neyse ki çoğu temizlendi bu sağlık simsarlığı yapan kişilerin. 


Medya dünyası rekabetin yoğun olduğu bir alan siz nasıl değerlendiriyorsunuz ? 


Bence adil olmayan rekabetin yaşandığı bir arena desek daha doğru olur. Bu alanda hiçbir eğitim -deneyim- tecrübesi olmayan Birtakım kişiler son yıllarda Medyaya sızmış durumda. 
Büyük bedeller ödeniyor hatta ve bir bakıyorsunuz siz dişiniz tırnağınızla çalıştığınız medyada taviz vermediğiniz için ikinci plana geçebiliyorsunuz. Kayırmacılık sayesinde mesleği hiç bilmeyenlerin -emek vermeyenlerin bir anda tepe yönetimler ve sunuculuk görevlerine getirildiğine çok tanık olduk. Bu bir süreç ama o da bitecek ; her kötü şeyin son bulduğu gibi. Bizim mesleğimiz Tv programcılığı, sunuculuk. Bu uğurda 17 yıl aralıksız görev yapıyorum, emeğe ve bilgiye saygı gösterilmesi en büyük dileğimdir benim. 
Tv yöneticileri bu gerçeği göz ardı etmesinler lütfen, Sağlık programcılığı yapacak kişiler için kriterleri olmalı. 


İyi sağlık programının özellikleri nelerdir ? 


Öncelikle sektörü tanıyan, hekim dilini bilen, Tıp etiğini bilen, uzun yıllar sadece Sağlık alanında uzmanlaşmış kişilerin hazırlayıp sunacağı bir program olmalı . 
Mesela Sağlık programcılığı artık Medya ödüllerinde kategori olarak yer almalı, sağlık programcılığını hem sağlık sektöründe hem medyada emek vermiş kişilerin yapması gerekir. Hiçbir altyapısı olmayan, sadece görselliği olan, mesleki bilgisi ve tecrübesi olmayan kişiler bu işi yapmamalı, zaten yapanların sonuçlarını gördük ve görüyoruz yıllardır. Bu konuda ciddi bir yozlaşma oldu ekranlarda ne yazık ki. Tabii ki programın içeriği çok önemli, amaç insan sağlığına katkı sağlamak olmalı her zaman. Hem sunucu hem konuk dr.gerçek tıp bilgisini anlaşılır şekilde izleyiciye güven vererek aktarabilmeli . 

Sağlık programlarında show yapılmamalı, sağlık ciddi bir konudur, ve Reyting kaygısı olmadan yapılmalı. Son yıllarda pek çok programda sağlık üzerinden gözyaşıdram ve acıyı paylaşıyorlar bu olmamalı, insanlara doğru sağlık bilgisini vermek için dram yaratmak gerekmiyor. O nedenle bazı hekimleri programlarda bu konuların içine de sokuyorlar, Tıp mensubu değerli hocalarımızın bundan dolayı çok fazla şikayetleri oldu . 





İyi sunucuyu siz nasıl tarif edersiniz ? 


Öncelikle tabii ki Türkçemizi doğru kullanan, güler yüzlü, canlı yayındaki hataları çok çabuk kavrayıp hızla düzeltebilen, acısını ekranda ne olursa olsun yansıtmamaya gayret eden, hızlı değil ama akıcı konuşabilen, cevaplardan soru çıkarabilen ,ve sadece o anda olabilen, anı tam olarak yaşayan ve yaşatan... 


Haber spikerliği düşünüyor musunuz ? 
Haber sunmak çok ciddi bir alan, ama 


sunmayı hayal etmedim değil:) 
Düşünebilirim evet. 
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Spikerlik- sunuculuk rol model işlerden biri haline geldi bunu nasıl değerlendirirsiniz ? 


Görsellik hiç bu kadar önemli olmamıştı çağımızda. Çıkış noktası bu bence, herkes kendini bir şekilde göstermek- şöhret olmak istiyor, böyle bir algı oluşturuldu, bu talepler Tv lerden de gelince herkes Tv proramcılığı ve sunuculuk alanlarına yönelmeye başladı. Bu bir furya , ya geçici şöhret , ya da sonu hüsranla bitti çoğunun. Yarışma programlarında neler oldu, insanlar intihar etti -hayatları yerle bir oldu biliyorsunuz. TV ler sizi rezil de eder vezir de. O zaman önce ne yapacağını ,donanımının ne olduğunu bilmeli insan. 


Sizce sunucu olabilmek için iletişim mezunu olmak şart mıdır ? 


Ben halkla ilişkiler ve sağlık iletişimi okudum. 
Hem sağlık sektöründeyim hem medyada.. Yani ben en doğrusunu yaptım aslında. Sağlık iletişimini ve sağlık sektörünü topyekün tanıyan ve bilen taraftayım. Zaten Sağlık programcılığı yapmak istemem de sağlık bilgimin olması, Tıp etiğini bilmem, hekimlerle aynı dili konuşabilmemle çak ilgili. Ben şuna inandım; İNSANIN EN İYİ YAPTIĞI İŞ EN İYİ BİLDİĞİ İŞTİR. bende öyle yaptım.....Sunucu olabilmek için eğitim ve mesleki bilginin yanında yetenek çok önemli. Hem bilgiyi alabilme ve öğrenebilme yeteneği hem de mesleğin inceliklerini kapma yeteneği.Tabii ki doğru ve güzel konuşma ve anlatım olmazsa olmazıdır. 


Yepyeni bir sağlık dergisi projesinin de içindesiniz bize bundan bahseder misiniz ? 


.Dr.Mehmet portakal. Çıkış noktamız ; Sağlıklı yaşam için yepyeni bir platform oluşturmaktı. 
Ben de iki ayda bir bu dergide Sağlıklı yaşam üzerine doktor röp.leri yapıyorum. Ağustos sayımızda yine çok önemli bir konuyu işledik. 
Bitkisel Tıp ve insan sağlığına yararları, Bu konuda da Bezmi alem Vakıf.Ün.fitoterapi merkezinin kurucu başkanı prof.Dr.Murat kartal ile çok güzel bir röp.gerçekleştirdik. 
Okumanızı öneririm, Tüm dergi ve gazete bayilerinde ,DNR larda satılıyor. Bu derginin yayın kurulundayım aynı zamanda, dergide yer alacak konular hakkında ekip arkadaşlarımla fikirleri paylaşıyoruz. 


GÜLAY ÜSERBAY ÖZEL RÖPORTAJI 


Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?. 


Aslında kendim için daima zaman yaratırım. Hafta sonları köpeğim Lucky ile Sahilde uzun yürüyüşlerimiz var, Haftanın iki günü pilates yapıyorum , Kış mevsiminde hafta içi her gün bir sporcu grubumuz var onlarla bir saat Fitness çalışmamız var. 

Ben bitkiler dünyasını çok severim o nedenle beni organik Pazar yerlerinde, İstanbul'a yakın köylerde , tarım alanlarında domates biber toplarken veya çiçek ekerken görebilirsiniz.Balkonumda güzel saksılarım var ayrı ayrı onlarla ilgilenir, sular, bakımlarını yaparım.Ev yemeklerini ve evde yapılan her şeyi çok severim. Yoğurdumu - salçamı - ekmeğimi ve reçellerimi hep kendim yaparım. Üretim yaptığım her şey beni mutlu eder.Hayatıma anlam katan her şey beni mutlu eder, ben bir şeyi satın almaktan ziyade bizzat üretmeyi çok seviyorum 
Doğada fotoğraflar çekip onları eski usul resim albümlerine koyuyorum. Bu fotoğrafların çoğunda tabii ki güzel köpeğim Lucky ile olanlar var. 

Türkiye'nin önde gelen iş adamları ve kadınlarının oluşturduğu sosyal sorumluluk adına çalışmalar yapan C majör adlı koroda şarkı söylüyorum,bu da en sevdiğim alanlardan biri. 

Çok kitap okurum, notlar alır analizler yaparım,arkadaşlarım ve ailecek yaptığımız hafta sonu kahvaltıları benim için vazgeçilmezimdir.Yen i senede( Ocak 2018)1 üzerinde çalıştığım kitabım çıkacak inşallah. Anı kitabı ,benim mesleki ve hayat yolunda yaşadıklarımdan derlediğim anılarım olacak. 


KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ? 


Kendi alanınızda çok başarılı işlere imza atan bir mecrasınız. Kırmızıtürk bu sektörde emek verenlerin sesi oldu,kutluyorum sizi ve ekibinizi .Medya dünyasında çok önemli bir yere sahipsiniz. 
Biz programcı ve sunucuları destekleyen ve yanında olan bu tip kuruluşlara ve kişilere çok ihtiyaç vardı, siz bu ihtiyaca en üst düzeyde cevap veriyorsunuz. 
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GÜLAY ÜSERBAY ÖZEL RÖPORTAJI 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 


En yakın gelecekte Anı kitabımı çıkarmak hedefim.TV de çok farklı bir içerikle ekranda olmak isterim, insanı anlamaya ve tanımaya yönelik psikoloji alt yapılı bir program. Ve sahnede şarkı söylemek gibi bir planım var, zaten korodayım, artık solo olarak da yer alacağım. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 


Beni herkes yaptığım sağlık programlarımdan ötürü tanıyor, güveniyor ve seviyor. Gittiğim her yerde mutlaka onlarla karşılaşıyoruz, bana güzel sözler söylüyorlar. En sevdiğim söz de; Sizin programı izledikten sonra sağlığım ile ilgili şu kararı aldım, annem umutsuz bir durumdaydı, verdiğiniz sağlık önerileri ile iyileşti, depresyondaydım bana umut ışığı yaktınız, çocuğumu doğru hekime zamanında götürmeme vesile oldunuz gibi...Başında da değdim gibi benim misyonum İnsan sağlığına hizmet etmek, kakı sağlamak. Bu hep devam edecek, izleyicilerim beni takip etmeye devam etsinler ,onlarla her an tv de, dergide, konserlerimizde, yaptığım tüm sosyal sorumluluk çalışmalarında buluşuruz bir şekilde Sağlık konusunda yapılan küçücük bir öneri, o insanın hayatını dönüştürebilir, yaşamında mutsuz bir dönemdeyse kişi ona umut verebilmek onu hayata bağlar.....Ben de yaşamda bu insanlarla her zaman birlikte olmak istiyorum, elimden ne gelirse onlarla paylaşmak ve Hayata dair her şeyi konuşmak-yazmak istiyorum... 

Beni izleyicim ve okuyucumla buluşturduğunuz için sizin şahsınıza ve gazeteniz yönetimine çok teşekkür ederim.Sevgilerimle. Gülay Üserbay www.userbay.com.tr 








Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 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KIRMIZITURK 
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BULMACA : HAKAN KAYAR 
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KIRMIZITURK 
BILGI BANKASI 










MESLEK OLARAK SPİKERLİK 


MESLEK: Spiker 


TANIM : Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. 
TRT'nin yapmış olduğu tanım : 
Dilbilgisi, fonetik, diksiyon, artikülasyon, vurgulama, tonlama hataları yapmadan, doğru ve güzel konuşmak, metinleri özelliklerine göre değerlendirmek, yapım ve yayın çalışmalarına sesle katılmak, stüdyoda günlük yayın çizelgelerine uygun olarak yayını estetik ve bütünlük içerisinde yürüten kişidir. 


GÖREVLER 


Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. 


Genel olarak görevleri; 


- Hazırlanmış haber bültenlerini sunuştan önce inceler, 

- Sunacağı metinde bulunan yabancı sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenir, 

- Metni sunmadan önce birkaç kere okur ve vurguların nerede, hangi sözcüklerde olacağını belirler, 

- Metni (haber, magazin, kültür vb.) banttan ya da canlı olarak herkesin anlayabileceği şekilde sunar. 
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KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 


- Mikrofon,Seslendirilecek metin,Otog (konuşma metninin yer aldığı ışıklı pano), Kamera, Plak okuyucu, Bant okuyucu, Disk okuyucu. 


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 


Spiker olmak isteyenlerin; 
- Normalin üstünde genel yeteneğe, Çeşitli uyarıları aynı anda algılama gücüne ve belleğe, Düzgün bir fiziksel görünüşe, Mikrofonik bir sese sahip, Türkçe'yi doğru, etkin ve güzel konuşabilen, Kendine güvenen, soğukkanlı kişiler olmaları gerekir, 


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 


Radyoda çalışanlar; kapalı, sessiz ve ses geçirmeyen odalarda, televizyonda çalışanlar ışıklandırma nedeniyle fazla aydınlık ve sıcak olan kapalı ortamlarda oturarak çalışırlar. 
Bazen de yayınlanacak programların konusuyla ilgili açık havada çalıştıkları olur. 
Spiker çalışırken programcı, yönetmen, kameraman, teknisyen, ses sanatçıları, program konukları, oyuncular, dinleyiciler ve izleyicilerle iletişim halindedir. 


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 


Ülkemizde özel radyo ve televizyonların yasallaşmasından bu yana son bir kaç yıl içerisinde özel radyo ve televizyonların sayısında meydana gelen artış, spiker mesleğine olan talebin artmasına neden olmuştur.Özel televizyon kanalları da TRT'de spiker olarak çalışan tecrübeli elemanları daha fazla ücretle kanallarına transfer etmişlerdir. 
Zaman zaman da sanat, moda ve basın çevrelerinden olan tanınmış kişiler bu işle görevlendirilmiştir. TRT'de kanal sayısının artması ve özel radyo ve televizyonların etkisiyle oluşan rekabet ortamında, mesleğin gerektirdiği özelliklere uygun nitelikli elemanlara ihtiyaç artmaktadır. 


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 


Ülkemizde spikerlik eğitimi veren herhangi bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; - 
Spikerlik için açılan sınavı kazanmış olmak şartı ile TRT'de hizmet öncesi eğitim yapılmaktadır. TRT Kurumunda en az 3 yıl süreyle stajyer spiker olarak veya, yurtiçi ve yurtdışı radyo-televizyon kuruluşlarında en az 3 yıl süreyle spiker olarak görev yapmış olması, - Yabancı dil bilmek tercih sebebidir, - Televizyonda görev alacaklarda görüntü denetiminden başarıyla geçmiş olmak Şarttır. 


- Tespit edilen ücreti ödemek Şartı ile 17 
yaşından büyük olan, herkesin katılabileceği özel spikerlik kursları ve seminerleri düzenlenmektedir. 


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 


- En az lise veya dengi okul mezunu kişiler özel spikerlik kurslarına katılabilirler. 
Ancak TRT ve özel radyo-televizyon kuruluşları açısından yüksek okul mezunu olmak ve yabancı dil bilmek tercih sebebidir. 

- 3ay süren özel kurslara, belirlenen ücreti ödemek şartı ile, 17 yaşın üzerinde olan herkes katılabilir. Kurs sonunda sertifika verilmektedir. İş garantisi yoktur. 


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 


- TRT bu meslekte çalışacak elemanlar için, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarına giren adaylar yazılı ve sözlü sınavı kazandıktan sonra 3 ay süren hizmet öncesi eğitime katılırlar, Eğitimden sonra yapılacak olan sınavda başarılı olanlar spiker olarak göreve alınırlar. 


- Eğitimde; dilbilgisi, fonotik, diksiyon, artikülasyon, vurgulama, tonlama, metin değerlendirme dersleri, spikerliğe ilişkin kurallar ve yayın estetiği ile ilgili bilgi verilir. 


Meslekte başarılı ve tecrübeli olanlar idari kadrolarda görev alabilirler.Yabancı dil bilenler dış ülkelerde göreve atanabilirler. TRT'de spiker olarak en az 5 yıl çalışmış, fakülte yada yüksek okul mezunu olan spikerler kurum içi yeterlilik sınavını kazanmaları halinde Redaktör Spiker olabilirler. 

Redaktör spikerlerin görevi haber metinlerini dil ve anlatım bütünlüğü sağlayacak şekilde yazmak, düzenlemek, haber program metinlerini okumak, gerektiğinde habercilik (muhabirlik) hizmetleri yapmaktır. 


TRT'de hizmet öncesi eğitime katılan kursiyerlere herhangi bir işyerinde çalışmamaları halinde yönetim kurulu tarafından belirlenen harçlık ödenir. 


TRT'de spikerler hizmet sürelerine göre değişen ücretler almaktadırlar, Tecrübeli bir spikerin aldığı ücret asgari ücretin 8- 
10 katı civarındadır. Özel radyo ve televizyonlarda ise ücretler karşılıklı anlaşmayla, tecrübeye ve başarıya göre belirlenir. 


- TRT Kurumu ve özel eğitim kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, - Bünyesinde meslek bilgi merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri 


https://www.dersimiz.com/meslekler-hakkinda-bilgiler/Spiker-22010.html 





KIRMIZITÜRK 
ETKİNLİK 


GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ 


YENİ MEDYANIN 
GELENEKSEL 
MEDYAYA ETKİSİ 
SÖYLEŞİSİ 


KırmızıTürk Medya ile Medya Sesi , Gazi Üniversitesi Türk İletişim Topluluğu ile birlikte “Yeni Medya'nın Geleneksel Medya'ya Etkisi" başlıklı söyleşi düzenledi. 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen “Yeni Medya'nın Geleneksel Medya'ya Etkisi” başlıklı söyleşide medya sektöründen birçok isim öğrencilerle bir araya geldi. 


Medya Sesi Ajansı kurucusu Rabia Coşgun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, TRT Haber Spikeri Selcan Doğruöz, Radyo Vizyon Yayın ve Müzik koordinatörü Serkan Kızılbayır, Beyaz TV Haber Spikeri Tahir Sarıkaya, Medya Danışmanı Konca Kumkum, Kırmızı Türk Medya Kurucusu - Gazeteci Cengizhan Kaya, Ankara Life ve Ekonometri Dergisi İmtiyaz sahibi Sertaç Kantarcı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Narin katıldı. 
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Yeni Medyadaki değişikler konusunda Robot Gazeteciliğe dikkat çekmek isteyen Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Narin, Gazetecilik gibi sofistike işlerin bir gün yapay zeka tarafından yapılacağına dair önceden hiçbir d olmadığını belirtti. Robot gazeteciliğin temel olarak nasıl başlad sistemin nasıl işlediğinden bahseden Bilge, “Yapay zeka gazetecilik alanında yaygınlaştı. Şu an özellikle Türkiye'de büyük medya kuruluşları artık nicel veri üreten robotlardan yararlanmaya başlamış durumda. Biz Gazi Üniversitesi olarak da bu alandaki çalışmalarımızdan birisi "Gazeteciler için programlama dili diye bir dersi müfredatımıza ekledik. Çünkü Gazetecilik sektörünün de artık kendini kod dünyasına ve yapay zekaya adapte etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 














Bu sektörde emeğin ve özenin önemini vurgulayarak sözlerine başlayan TRT Haber Spikeri Selcan Doğruöz, İletişim Fakültesinde sahip oldukları ekipmanların kablolarını toplarken bile ne kadar itinalı davranılması gerektiğinde dair a'dan z'ye eğitim gördüklerini ve hala çalıştığı kurumda ekipmanlarına çok dikkatli davrandığını ve özellikle bu alanda tekniğin çok önemli olduğunun altını çizdi. Doğruöz, meslek hayatında yaşadığı anıdan bahsederek televizyon kanallarının reyting mücadelesi hakkında Şunları belirtti: “TRT'de de özel televizyonlarda da reyting mücadelesi var ve zaman zaman ne kadar acımasız boyutlara geldiğini biliyoruz. TRT biraz daha son dönem yayıncılıkta ve en son değişen yönetim ile birlikte daha fazla reyting oranlarına dikkat etmeye ve bu alanda televizyonculuk adına da kamu yayıncılığının yanında çok özenli davranmaya başladı." 








2010 yılından bu yana Beyaz TV'de sabah haberleri sunduğunu ve 
Gazeteciliğe bu işin mutfağında başladığını belirterek öğrencilere deneyimlerini aktaran Tahir Sarıkaya, televizyonculuğun iyi yönleri olduğunu fakat emeğin bu sektörde çok önemli olduğunu belirtti. 
Gazetecilikte diğer mesleklere göre emeğin daha önemli diyen Sarıkaya, “Gazetecilik diğer meslekler gibi belirli bir maaş ile başlarım, çalışırım demekle olmuyor. Staj zamanlarımda çay servisinden tripod taşımaya kadar birçok şey yaptım. Maalesef çok acı bir şey ama bir yerlere gelmek i özellikle mesleğimizde çaba Şart" dedi. 











Bir Yeni Medya Hikayesi : KIRMIZITÜRK 

Böyle bir etkinlikte yeni medya sayesinde olduğunu dile getiren Kırmızı Türk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya, Yeni Medya hikayesi olarak Kırmızı Medya Hikayesini katılımcılarla paylaştı. Yeni Medya'nın özellikle farklı yönleri olduğunu fakat saygınlık ve prestij anlamında Geleneksel Medya'ya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kaya, “Yeni Medya'nın en önemli sermayesinin fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yeni Medya aslında sınırları kaldıran bir nitelikte, çok hızlı bir özelliğe sahip. Bazen çok az bir yatırımla çok daha büyük bir etki bırakabiliyor. Bu anlamda Yeni Medya'nın Geleneksel Medya'ya etkisi üzerinde de bunun olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 





Devlet konservatuarı Tiyatro bölümünden mezunu olduktan sonra abisinin 
teşviki ile radyo programları yapmaya başlayarak bu sektöre adım atan ve 20 
yıldır bu sektörün içinde olan Medya Danışmanı Konca Kumkum, deneyimleri ile kendisini geliştirerek kendi şirketini kurduğunu belirterek, “Geleneksel Medya'dan aldığım eğitim ve birikimlerle birlikte şimdi Yeni Medya'yı da içinde katarak çok aktif bir şekilde sektörün içinde var olan yayınlar yapıyorum. 
Benim için tecrübe çok önemli. Eğitim alıyoruz ama hayatın içinde bunu ne kadar değerlendiriyoruz diye sormak lazım. Hayatın içinde öğrenme çabası aktif hale getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. Kumkum, Moderatör Rabia Çoşgun'un 'Yeni Medya Geleneksel Medya'yı tamamen yok eder mi?' 
sorusuna ise, “Hayır, bizim dönemimizde sosyal medya yoktu. Olsaydı olağanüstü şeyler yapılabilirdi. Televizyonun medyanın da kendi içinde bir sürü değişimi var. Önemli olan doğru ve amacına uygun kullanmak. Amaca uygun kullanabiliyorsak, birbirini pekiştiren şeyler olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. 








Sosyal Medya ve ler konusunda konuşan Ankara Life ve Ekonometri Dergisi İmtiyaz sahibi Sertaç Kantarcı, “Sosyal medya öyle bir hale geldi ki insanlar ilişkilerini hep sosyal medya üzerinden yaşamaya başladılar. 
İnsanlar artık gerçek hayatta sosyalleşemediği için, gerçek hayatta vermeleri gereken tepkileri veremedikleri olan sosyal medya üzerindeki o klavye canavarlarına oluyor ve insanlar birbirlerini öldürüyor. Sosyal medya ve gerçeklik ile alakalı söylemek istediğim en önemli şey, gerçeklik ona inanmayı bıraktığınız zaman yok olup gitmeyen ve elinizde kalan şeydir" diye konuştu. 








Öncelikle hayallerinizin peşinden mutlaka koşun diyen Radyo Vizyonda Yayın ve Müzik Koordinatörü Serkan Kızılbayır, hayalinin her zaman radyocu olmak olduğunu ve bu mesleğe başlamasındaki süreçten bahsederek şunları dile getirdi: 

“Hayatta bazen hayallerinizin peşinden koştuğunuza, pes etmediğinizde bir yerlere gelebiliyorsunuz. Öyle bir an oluyor ki, o an sizde şaşırıyorsunuz. Şu an aklınızda geleceğe dair olan şüphelerinizin sonuna kadar ilerleyin. Eğer azimli bir şekilde inanırsanız sonucuna ulaşıyorsunuz. O yüzden içinizden ne geliyorsa o mesleği yapın çünkü hayat maalesef bir tane oluyor. Onda da ne olursa olsun sevdiğiniz işi yapın.” 











Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan katılımcılara, söyleşi sonunda Türk İletişim Topluluğu tarafından plaket taktim edildi.Haberi Gazi Üniversitesi ajansından Almina Karacan Hazırladı. 
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Konuşuyorum O Halde Varım 


KırmızıTürk'te her ay spikerlik ve sunuculukla ilgili bir değerli kaynağı tanıtıyoruz. Bu ayın Kaynağı Ali Kayadibi'nin Konuşuyorum O Halde Varım Adlı Kitabı 


Ali Kayadibi'nin Konuşuyorum O Halde Varım adlı kitabı Duvar Kitabevi'nden çıktı. Diksiyon ve iletişime dair bu başucu eseri basın tanıtım bülteninde Şu cümlelerle aktarılıyor : “Bugüne kadar hep konuştunuz. Çevrenizde olup bitenleri anlatma ve kendinizi ifade etme ihtiyacınız yine de tükenmedi. 
Çünkü insan yaşadıkça konuşma ihtiyacı asla bitmeyecektir. Mevlana, 800 yıl önce, “Dünya sözle kurulup sözle yıkılır" derken, her türlü beşeri ilişkinin dil aracılığıyla kurulduğunu ifade eder. Kimi zaman bir söz, dostluk kapılarını sonsuza dek kapatır kimi zaman da fırsat kapılarını sonuna kadar açar. Çatışmalar, çoğunlukla insanla insan arasında değil, insanla sözler arasındadır. 

Etkili ve güzel konuşmayı başardığınızda; başkalarını istediğiniz yönde etki altına alabilirsiniz, hoş duygular uyandırabilirsiniz, işe girmek için karşısında ter döktüğünüz İK uzmanını anında etkileyebilirsiniz, hitap ettiğiniz topluluk sizi ayakta alkışlar, en mutlu gününüze renk katabilirsiniz. 
Kısacası konuşarak hayatınıza yön verebilii iz. Bütün bu beklentilerin yöntemlerini elinizdeki kitapta bulabilirsiniz. Kalıplaşmış yararsız tekrarları bir kenara bırakarak yeni, hızlı ve etkili öğretim tekniklerine ağırlık verdik. Her okurun kendisine dair eksikliklerini tespit etmesinde rehber olmasını hedefledik. Etkili ve güzel konuşmaya ilişkin temel bilgi, uygulama ve örnekleri bir arada sunmaya özen gösterdik. 

Diksiyon, etkili ve güzel konuşma, karizmatik beden dili, iletişim becerilerini geliştirme, topluluk karşısında konuşma korkusunu yenme, radyo ve televizyon konuşmaları, siyaset iletişimi, spikerlik, sunuculuk, sunum hazırlama ve uygulama, kişisel, sosyal ve iş hayatınızdaki özel günlerde örnek konuşma metinlerinden yararlanabileceksiniz. 

Yazar Ali Kayadibi'nin, 34 yıllık gazetecilik, yazarlık, eğitimcilik, sunuculuk ve spikerlik tecrübelerinden damıttığı bilgilerini de dâhil ettiği bu kitap, etkili ve güzel konuşmak isteyen herkese rehber olacaktır." 
Bu cümlelere ek olarak yıllardır spikerlik ve sunuculuğa dair çalışmalar yapan birisi olarak bu çok özel eseri herkese tavsiye ederim. 
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AYIN KAPAĞI 


HANDE AYDINALP İLE 
SPİKERLİK VE SUNUCULUK 


ÜZERİNE 


RÖPORTAJ VE FOTOĞRAFLAR : CENGİZHAN KAYA 


En son sizinle TV Em'de görüşmüştük. Kaldığımız yerden devam edersek orada başka hangi çalışmalarınız oldu ? 


Orada spor bültenlerinin yanı sıra haber bültenleri de sundum, Murat Özarı ile birlikte “Bu da mı Gol Değil?" isimli programı yaptım. Bunun dışında Dr. Arif Arslan ile birlikte "Dua Kapısı"nı hazırlayıp sundum. 


Tv EM'den sonra neler yaptınız ? 


TV EM'den sonra "her medya mensubu işsizliği tadacaktır" kaidesi gereği, bir süre nadasa çekildim. 


İha nasıl başladı ? 


İhlas Haber Ajansı Türk medyasının en köklü kurumlarından biri, benim de çalışmayı arzu ettiğim bir yerdi. Onlar da benimle çalışmak istediler. Böylelikle bir araya geldik. 


Iha'daki çalışmalarınızdan bahseder 


misiniz ? 


Burada biz Haber Saati isimli paket bültenler hazırlıyoruz. Şimdi “Gün Ortası" 
bülteni de eklendi buna. Bu bültenler 46 
yerel kanalda canlı olarak yayınlanıyor. 
Aynı zamanda yine canlı olarak internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Ben 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma olmak üzere 3 gün, saat 13.00'te “Gün Ortası" bültenlerini sunuyorum. Özetle Haber Saati'nin redaktör spikeriyim. 


Haber Spikerliği rol model işlerden biri haline geldi pek çok insan haber spikeri olmak istiyor. Bununla ilgili kurslar açılıyor sertifikalar veriliyor siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Vallahi, kursalar açılsın tabii. Kurslara gidilsin. Ama kursiyerler de mucize beklemesin. Oralarda verilen eğitimler "tadımlık" oluyor. Sadece alana ilişkin bir ön bilgi verilmesi gibi. Pratiktir önemli olan; o da kısıtlı oluyor kurslarda, Ama istidadı olan oradan zaten bir şekilde çıkıp sivriliyor. 


Bu işi yapabilmek için iletişim mezunu olmak mı gereklidir ? 


Hayır, değildir. Ama öncelik iletişim fakültesi mezunlarının olmalıdır. Ayrıca eğitim de kesinlikle şarttır, Kalıcılık açısından. 


Yeni Medya ( Sosyal medya ve internet ) Eski medyayı (Tv - Gazete 
- radyo ) Yok edeceği söyleniyor bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz 
7 


Uzun vadede kendini geliştirebilir; 
ancak yok edebilecek güce sahip olduğunu düşünmüyorum. Güvenilirlik gibi temel bir problemi varken üstelik .Sürati; gazeteyi, TV'yi yok etmeye yetmez. Nasıl bu... Hastalıklar için bitkisel çözümler yardımcı tıp olarak tanımlanıyor(uzun bir süre alternatif tıp olarak adlandırılmıştı; sonra kabul görmedi bu tanımlama) internet veya işte sosyal medya da yardımcı medya olarak işlev görebilir ancak, alternatif değil 
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Eğitimli, bilgili, görgülü, gündemden kopmayan, işine saygı duyan, kendine bakan spiker iyi spikerdir. Hatta bu özellikleriyle süper bir kahraman bile olabilir.) 


Güzellik görecelidir ama). Yani...Tercih sebebi tabii, Bence bütün kadınlar güzeldir(Gülüşmeler). 
Erkeklerde de kadınlarda da iyi bir görüntü aranır, evet. 


İş dışında da işimle ilgilenirim. Gündemden kopmamak lazım. Evimde vakit geçirmeyi severim. Spor yaparım, izlerim. Arkadaşlarımla vakit geçiririm. Son zamanlarda merakım; yapımında un ve şeker kullanılmayan yeni lezzetler keşfedip uygulamak; uydurmak...Tavsiye ederim; hem glutensiz yaşamı hem de bu hobiyi... 


Sizi tekrar görmek güzel. Yaptığınız çalışmaları takip ediyorum. Başarılı buluyor; devamını diliyorum. Bu röportaj için de teşekkür ederim. Zevkti.... 
Takipçilerinize sevgi ve selamlar... 
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MESUT MERTCAN 


15 Eylül 1946 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Mesut Mertcan, yine doğduğu şehir olan Adana'da eğitim hayatına 
adım atmıştır. Eğitim hayatını İstanbul ve Adana'da sürdüren Mertcan, bu eğitimlerini Çukurova Koleji, Levent Koleji ve İstanbul Işık Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından birisi olan Gazi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Bölümü ile başlayan Mertcan, bir süre sonra bu eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. 


Adana İl Radyosu'nda müstahdemlik yapan Mesut Mertcan, arada boşluktan faydalanarak gelen reklamları seslendirmiş ve bir süre sonra bu seslendirmeler Radyo müdürünün ilgisini çekmiştir. 


Mertcan'ın bu denli bir yeteneğe sahip olmasına Radyo müdürü kayıtsız kalmamıştır. Genç adamı karşısına alarak öğüt veren müdür, "Konuşman güzel, ses tonun güzel, okul dışından sınavlara gir" önerisinde bulunmuştur. Bu öneriyi dikkate alan Mertcan, büyük bir efor sarfederek 33 dersten sınava girmiş ve 32 dersi kolaylıkla vermiştir. Tek dersten sınava kalması dolayısıyla da TRT'nin o dönemde açmış olduğu sınava katılmaya hak kazanamamıştır. 

Sınav şansını elinden kaybeden Mesut Mertcan pes etmemiştir. Spikerliğin, hayallerindeki meslek olduğuna artık oldukça emindir. Defterlerini karıştırırken müstahdemlik yaptığı yıllarda TRT tarafından kendisine verilen "Reklamlarda konuşabilir" belgesini fark etmesi, genç adamın kafasında bir ışık yakmıştır. Bu belgeyi kullanarak TRT'ye mektup yazan Mertcan'ın başvurusu, kurum tarafından kabul görmüştür. Ankara'yı kazanan genç Radyocunun ilk görev yeri ise kadro açığı dolayısıyla Erzurum olmuştur. Buradaki görevinin ardından Ankara'ya çağrılan Mertcan, daha sonrasında Haber Merkezi'ne atanmıştır. 


Mesut Mertcan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde MGK bildirisini okumasıyla tanınmaktadır. 


Mesut Mertcan 25 Ağustos 2017 tarihinde Adana'da vefat etmiştir. 
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KIRMIZITÜRK TÜRKİYE'DE TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDAN 


SPİKERLERLE İLGİLİ RÖPORTAJLAR VAR! 


1992'de Malatya'da doğdum, üniversiteye kadar olan eğitim hayatımı Malatya'da tamamladım. 
2011 yılında Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümünü kazandım. Hayalini kurduğum bölümü kazanmakla birlikte hedefime bir adım daha yaklaşmış oldum. Üniversite hayatım boyunca alanla ilgili hep aktif bir öğrenci oldum. Kendimi bildim bileli; öğrenmeden, okumadan, araştırmadan duramam. Öğrencilik hayatımda da bu alışkanlıklarımı sürdürdüm aynı zamanda öğrendiklerimi uygulamaya geçirmekten hiçbir zaman geri durmadım. Çektiğim kısa filmler ve haberlerle çeşitli festivallerde derecelere girdim ve bazılarından ödüllerle döndüm. Dört yıllık üniversite hayatımın ardından diplomayı alır 
almaz İstanbul'a gittim. Bir dizi setinde yaklaşık 6 
ay asistan olarak çalıştım. Sette çalışmak öncelikli hedefim, muhabirlik alanında çalışmak bu hedefimde eşdeğer olan diğer hedefimdi. Sette çalışmanın bana göre olmadığını anladığım sırada daha önce öğrencilik yıllarımda bir yaz döneminde tecrübe edinmek için çalıştığım kanalla irtibata geçtim, Kanal olumlu karşıladı iş talebimi görüşmek için İstanbul'dan ayrılıp Malatya'ya geldim ve Türkiyem TV'de muhabir olarak çalışmaya başladım. Daha sonra Spor müdürünün yönlendirmesiyle spor haberlerini de sundum. Bu kanalda yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. 
Hemen ardından Malatya'da yayın yapan bir başka uydu kanalıyla ERTV'ye bir arkadaşımın tavsiyesiyle başvurdum. Bu kanalda spiker olarak başladım fakat çok yönlü olmak her zaman tercihim olduğundan bu kanalda da editörlük muhabirlik alanlarında da hep etkin oldum. 
Yaklaşık bir buçuk yıldır ERTV'de haber editörü, muhabir ve spiker olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Fırat Üniversitesi'nde iletişim bilimleri alanından yüksek lisans yapıyorum. 


Gündemin içinde olmak, küçüklükten beri hep istediğim yaşam tarzıydı ve spikerliği de gündemin içinde olan mesleklerin başında geldiğini düşünüyorum. 


Bu yüzden spikerlik, muhabirlik, haber editörlüğü mesleklerinin tam bana göre olduğunu düşünüyorum, “Birbiriyle ilişkili bu mesleklerden hangisiyle anılmayı istersiniz?" diye soracak olursanız “muhabirlik” diye cevaplandırırım. 


Haberleri doğal ve eleştirel yorumlama tarzından dolayı Fatih Portakal örnek aldığım isimlerin başında geliyor. NTV ana haber sunucusu Seda Öğretir başarılı bulduğum isimlerin başında. Bu sıralamayı, yine NTV'de sabahları “Haber Merkezi" adlı bülteni sunan Burcu Kaya takip ediyor. 
Benim spikerlikle ilgili örnek aldığım isimlerin sıralaması böyle. Muhabirlik alınanda ise CNN TÜRK'ÜN muhabirlerinden Göksel Göksu, örnek aldığım isimlerin en başında geliyor. Yaklaşık 20 yıldır muhabirlik yapan Göksu'nun, hem derlediği belgeseller hem de imza attığı haberlerini hep örnek alıyorum. 


Bazen çabalamam gerekenden daha az çalışıyorum. Sonra kendime kızıyorum. 
çünkü hedeflerime ulaşmak için daha çok çalışmam gerekiyor. Sanırım kendimle ilgili bir şeyleri değiştirmek istesem bir şırıngayla kendime daha fazla çalışma azmi aşılardım. 


ERTV'ye spiker ve internet sitesi editörü olarak başladım. Daha sonra sahada olmayı talep ettim. Asayiş haberlerinde nadiren bulunuyorum, çoğunlukla özel haberler yapıyorum. Ulusal haber editörlüğü yapmaktayım aynı zamanda bir saati bulan bir bültenimiz var “sabah ajansı" onu sunuyorum. 
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ELVAN TOPRAK 


Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya İle aranız nasıl? 


Tabi ki iyi, Çünkü iyi olmaması mesleğimden koparır beni diye düşünüyorum. Bizim mesleğimiz gündemi aktarmaktan geçtiği için gündemi takip etmeyi de zorunlu kılıyor. Var olan gündem bir önceki ve bir sonraki gelişmeler genel olarak birbiriyle bağlantılı olduğu için birini kaçırmak konuya hakimiyet kaybettiriyor. Ve bizim mesleğimizde gündemin nabzını tutmak şart, takip etmekse ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılayamayan 'ölür' yemek yemeyen insan bünyesinin iflas etmesiyle aynı şey bu 

Sosyal medyayla aram iyi fakat ben bu ağla olan bağlantımı arkadaş fotoğraflarına bakmaktan daha çok sitelerin, platformların öne çıkardığı başlıkların detaylarına bakmakla kuruyorum. 


İyi haber spikerini siz nasıl tarif edersiniz ? 


Haber alma, verme, yani bu enformasyon halkasında güçlü bir zincir olmak gerekiyor. 
Her ne kadar halk arasında genel olarak iyi spikerlik “düzgün anlatımla" örtüşse de ben iyi bir spiker olmada bu kriterden daha önemli etkenlerin de olduğunu düşünüyorum. Habere hakim olmak, ele aldığın/sunduğun haberin üstüne bir şeyler koymak/eklemek, elindeki bilgiyi anlaşılır vermek bu noktaya bağlı olarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamalar, yani iyi bir diksiyon giriyor, böyle uzayıp giden kriterler var. Tabi bu saydıklarımız görünürde olanlar bir de arka tarafa baktığımızda sahadan gelen yani muhabirlik yaparak ya da editörlük yaparak spikerliğe geçmenin artılarının daha büyük olduğunu düşünüyorum 








Spikerlik rol model işlerden bunu nasıl değerlendirirsiniz ? 


aline geldi 


Günümüzde ekran önünde olma isteği ön plana çıkıyor. Oyuncu olmak isteyenlerin haddi hesabı yok, Ekran önünde olma arzusundan dolayı spikerliğe de rağbet arttı. Fakat burada kriter olarak spikerlik mesleğini gerçekten yapma arzusuna bakmak lazım 


Medya dünyası rekabetin yoğun olduğu 
bir alan siz nasıl değerlendiriyorsunuz 7 


Kesinlikle öyle yoğun bir rekabet var. Bu durumun önde gelen faktörlerinden biri dışarıdan bakınca bu sektörün çok çekici geliyor olması. Ekran önünde olma arzusu da bu durumu pekiştiriyor. Bu durum sektöre dahil olma adına yaşanan bir rekabetken bir de sektörün kendi içinde yaşadığı rekabet var. Reklam pastasından daha büyük pay alma adına kanalların birbiriyle rekabeti, buna bağlı olarak çalışanların rekabeti bir biriyle iç içe geçmiş şekilde sürüyor. Bu sektörü elinde tutan medya patronlarının ekonomik kaygıları bu rekabeti besleyen en önemli kaynaklardan biri durumunda, Sektör çalışanları arasındaki rekabette ise rakipleri nakavt etmenin kriteri kendini geliştirmekten geçiyor. Tırnak içinde söylüyorum 'işini iyi yapmak, dil bilmek, mesleki tecrübe ve mesleğin gerekliliği olarak olabildiğince her alana hakim olacak bilgi ve alt yapı; hukuk literatüründen bilime, teknolojiden sinemaya, spordan sağlığa, bu kadar birbiriyle alakasız alakalı her alanda bilgiye sahip olmayı gerektiriyor bizim mesleğimiz. Böyle gereklilikleri olan bir mesleğin içinde derin rekabetler yaşanmakta, diğerlerinden sıyrılmak ve öne çıkmak çok kolay olmamakla birlikte yine kişinin kendi elinde diye düşünüyorum. 








KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ? 


Tematik siteler içinde düşünecek olursak gözlemleyebildiğim kadarıyla mevcutta var olanlar içinden sıyrılabilmiş durumda. 
Ayrıca spikerlerin kendine dair notlar bulabilecekleri bir platform. Bu bağlamda sektörel anlamda da önemli bir görev üstlenmiş durumda. Derlediği röportajlarla sektörde çalışanların birbirini takip etmeleri ve birbirinin tecrübelerini öğrenmeleri için bir olanak sunuyor. Bu bağlamda bizlere ve bu sektöre ilgisi olanlara artılar sağlıyor. 
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Sizce spiker olabilmek için iletişim mezunu olmak şart mıdır ? 


Sektörde “okullu”, "alaylı" ayrımı var, Bence okullu olmak şart değil fakat okullu olmanın yani kitle iletişim araçlarının hakim olduğu bu sektörde çalışmak için iletişim fakültelerinden mezun olmanın artıları da yadsınamaz. Ben bu sektörde henüz çok köklü değilim fakat öğrencilik hayatımdan bu yana tanık olduğum kadarıyla bir değerlendirme yapacak olursam; birçok alaylı tanıdım, içlerinden başarılı olanlarda vardı bana göre başarısız olanlarda. 
Alaylı olanlar işin sadece kendine lazım olan kadarını öğrenmiş ve sürdürmüş, Tabi bu kişiye göre değişir, mutlaka ki bunlar içinden kendini geliştirenler vardır. Öte yandan, okullulara baktığımızda; mezun olduklarında işin pratik kısmında, sektörde aktif olarak çalışanlara göre eksik olduklarını görüyoruz. Fakat okullu olan bu sektörde çalışmaya başladığında ondan istenilenden daha fazlasına hakim olabiliyor. Yani alaylılar işi biliyor evet ama okullu olup aktif çalışanlar hem işi hem de işin abc'sini biliyor. Tabi yine eklemek istiyorum, bu durum kişinin bireysel çabasına göre farklılık gösterir. 


Yeni Medyanın ( Sosyal medya ve internet ) Geleneksel Medyayı ( radyo - tv - gazete ) Yok edeceği söyleniyor bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ? 


Ben tam anlamıyla yok edebileceğini yeni medyanın, geleneksel medyayı süpürüp atacağını sanmıyorum. Türkiye için düşünürsek geleneksel medya içinde radyoya baktığımızda 1927'de başlayıp bu yıllara kadar uzanan bir süreç, gazetecilik tarihine baktığımızda ise Osmanlılara kadar uzanan bir bağ var, televizyon 1952'de başlayan deneme süreçlerini saymazsak 1967'den itibaren hayatımızda. Dolayısıyla bu kadar köklü bir alışkanlığı söküp atmak bence pek de mümkün görünmüyor. Geleneksel medyada televizyon öne çıkan araçlardan biri ve hemen hemen bu aygıtın girmediği ev yok diyebiliriz. Bu kriterler düşünülünce geleneksel medyanın toplumda bir köklü alışkanlık halinde olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan yeni medyaya baktığımızda henüz toplumun tüm tabakalarında aktif şekilde kullanılmadığını hatta aktiflik bir yana her kesime henüz ulaşmadığını görüyoruz. 








ELVAN TOPRAK ÖZEL RÖPORTAJI 


Ayrıca, geleneksel medyada bahsettiğimiz alışkanlık hakimken yeni medyada tırnak içinde söylüyorum 'bağımlılık'ın hakim olduğunu söylemek sanırım çokta yanlış olmaz. Günümüzde yeni medya, geleneksel medya karşısında daha fazla öne çıkıyor. 
Özellikle sosyal ağlarda öne çıkan gönderiler bazen gündemi belirliyor. Bu durumda yeni medyanın geleneksel medyayı etkilediğini gösteriyor, İnteraktif bir süreç var yeni medyada oysa geleneksel medyada daha çok tek yönlü bir iletişim süreci işliyor. Mevcut durumu düşünerek bu konuya ilişkin bir öngörüde bulunacak olursam evet yeni medya hızla yayılıyor ve etkisi gün geçtikçe artıyor fakat geleneksel medya her zaman hayatımızın bir parçası olarak varlığını sürdürecek. 


Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 


“Boş zamanım olmuyor" desem ne kadar inandırıcı bulursunuz bilmiyorum ama bu cümleyi gerçek anlamıyla söylüyorum boş zamanım olmuyor. İşten arta kalan zamanımda yüksek lisans eğitimim dolayısıyla derslere ayırıyorum. Yazmam gereken makaleler, tamamlamam gereken ödevler, araştırmalar derken gün bana yetmeden bitiyor. Şuan yaz aylarındayız bundan dolayı, hem iş yerinde yaz sezonu dolayısıyla iş yüküm hafiflemiş durumda hem de ödev yoğunluğum yok fakat yine de araştırmam gerekenler ve okumam gerekeneler listesi hayli kabarık şuan bu listeyi en aza indirgemeye çalışıyorum. 
Genel olarak gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum elime fırsat geçtikçe kendimi yeni yerler görmekten alıkoymam. Bu fırsatı yaratmak için de her zaman şartları zorlamışımdır. 


22 www.kirmiziturk.org, 


KIRMIZITÜRK 
TÜRKİYE 





ELVAN TOPRAK 


Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 


Maalesef yok. Varsa da henüz ben denk gelmedim. Ama beni çok etkileyen yapılar anlamına çekecek olursak bu soruyu, o zaman birden fazla yapıdan bahsedebilirim. Ama bunlar içinden benim için öne çıkanı söyleyecek olursam Henri Charriere'in “kelebek" adlı kitabı beni derinden etkileyen yapıtlardan biri. Özgürlük için verilen mücadele ve onca hüsranla sonuçlanan girişime rağmen karakterin umudunu hiç yitirmemesi beni oldukça etkilemişti, 


Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 


Şu an bulunduğum konumdan evet memnunum henüz 25 yaşındayım ve hedefime ulaşmak için bugüne kadar yapmam gerekenleri yapıp yaptığım planlama içinde olmak istediğim basamaktayım. Muhabirlik ve editörlük anlamında kendime güveniyorum. Şuanda bu alanda üstüne koyarak ilerlemeye çalışıyorum. Önümüzdeki yıl mastır eğitimim kapsamında yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Dönüşte İstanbul'da bir tematik haber kanalında parantez açmak istiyorum burada NTV, CNN Türk ve Habertürk hayalimi süsleyen kanallar, buralarda muhabir olarak başlamak istiyorum. İleride kendimi işini layıkıyla yapan çok sayıda başarılı haberlere imza atmış bir muhabir olarak görmek istiyorum. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir Şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 


Çevremdekilere her zaman verdiğim bir mesaj vardır benim; "emek verilince olmayacak şey yok". İstediğin şey için emek vermek o istediği şeye götürüyor insanı mutlaka, ben buna çok inanıyorum. Ayrıca, bu hayatta tutunmak için maddi bir sermayesi olmayanlara söylemek istediğim bir şey var; sermaye olarak başarı biriktirsinler. Başarının yolu çok emek vermekten geçiyor. Ben başarım sermayemdir diye çıktım yola. Şimdiye kadar bu anlamda yüklü bir sermaye biriktirdim diyebilirim. Tabi ki daha da biriktirmem gerekiyor. Bir de zamanda önemli bir faktör örneğin; Türkiyem TV'de ilk kayıtlarımı izlediğimde şimdiye oranla arada uçurumlar olduğunu görüyorum. Bence çok kötüymüşüm, ben olsam bana haber sundurmazmışım. 


Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 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v EMELAKTAN 





Babasının memuriyeti dolayısıyla Çankırı'da doğdu. İlkokulu Çankırı'da tamamladı. Babası edebiyat öğretmeni annesi ressamdır. Dört kardeşin üçüncüsüdür. Daha sonra babasının tayini Ankara'ya çıktı. Ailecek başkente taşındı. Orta okul , liseyi ve üniversiteyi Ankara'da tamamladı. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Rusça ve İngilizce biliyordu. 
Çeşitli yerlerde çevirmen olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatında master yaptı. Bu süreçte Rusça-Türkçe yayınlanan İpekyolu Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı. Basınla ilk tanışıklığı İpekyolu dergisiyle başlamış oldu. Basını çok sevdi. Röportaj yapmayı yazmayı araştırmayı çok sevdiğini bu sayede anladı. 
Derginin yayın hayatının son bulmasının ardından HBB televizyonunda Dış Haberler editörü olarak göreve başladı. Bir süre sonra öğretim görevliliğinden istifa etti. Artık tamamen bir televizyoncuydu. 

Fakat televizyonculuk dergiciliğe hiç benzemeyen bir sektördü. Yazılı basında bir şeyler üretirsiniz ve siz o mesleği bıraksanız da hatta ölseniz dahi oradadır. Ama televizyon haberciliği su üstüne yazı yazmak gibidir. Bugün üretirsiniz o ürettiğiniz diyelim ki yaptığınız haber 2 saat sonra bile önemini yitirebilir. Siz tekrardan başlarsınız. Zor ve meşakkatlidir. 
HBB televizyonuna başladıktan 4 ay sonra ilk kez spor haberleri spikerliği ile ekran ile tanıştı. Yıl 1998. Uzunca bir süre spor haberlerini sundu. Yaklaşık 1 yıl sonra bu görevlerine bir de program sunuculuğu eklendi. 2000 yılında ATV Avrupa kanalına geçti. Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Aynı zamanda hafta sonlarında da ana haberi sunuyordu. Bir müddet sonra ATV ana kanala geçti. Saat başı spikerlik ve editörlük görevini yürüttü.2003 yılında CINES haberde spiker ve muhabir olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra haber müdürlüğü görevini devraldı. 2006 yılında CINES Haberden istifa edip sunucu ve yapımcı olarak iş hayatını sürdürmeye başladı. Bu dönem zarfında Beyaz TV, Bugün TV, Euro D, Euro Star, 7V8 kanallarında programlar yaptı. Halihazırda Ülke televizyonunda Önce Sağlık Programının yapımcı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Emel Aktan 19 yıldır ekrandadır . 

Aynı zamanda Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. Hedefi medya aracılığıyla eğitimini gördüğü psikoloji alanında insanlara yardımcı olabilmek. 

Bazen bu kadar tempoyu nasıl yürütüyorsun diye soranlara hobilerim sayesinde diye cevap veren Emel Aktan ; Yazmayı çok sevmektedir, müziği ve resim yapmayı da. Ayrıca doğa yürüyüşleri kayak ve yüzmede en sevdiği sporlardır. Araba ve motosiklet kullanmak ve yemek yapmak ise Emel Aktan'ı en çok rahatlatan eğlenceleri. Emel Aktan bu mesleğe dair çok yönlü birikimi tecrübesi başarılı ve özgün sunumu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Emel Aktan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli imdir. 
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GİZEM GİRAYGİL İLE VOLEYBOL ÜZERİNE 





Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? 


8 Mayıs 1986 Ankara doğumluyum 11 yasından 
beri voleybol oynuyorum yani 20 yıldır... 
voleybola Ankara da başladım sonrasında Türkiye'de her şehirde bulundum İzmir bursa İstanbul Ankara geçen yıl Trabzon. Bir de yurtdışı tecrübem oldu Azerbaycan Lokomotif Bakü Takımında oynadım voleybolu çok seviyorum. Ayrıca Çankırı üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum ama voleybol sevgisinden dolayı o tarafa yönelemedim kendi mesleğimi yapamadım. 


Tabi özellikle uzun yıllardır voleybol oynadığın için belki genç voleybolculara da olayla İlgili bilgiler aktarmak adına başlama süreci nasıldı? 
Bu süreçte neler yaptınız? 


Sporcu bir aileye sahibim babam eski milli atlet sırıkla atlama Türkiye rekortmeni Ömer Giraygil böyle olunca sporun içinde doğdum kısa bir dönem basketbol da oynadım ortaokulda ama voleybol sevgisi ağır bastı. 


Türkiye'de sporla eğitimin bütünselleşmesiyle ilgili birtakım sıkıntılar var, Sporu tercih eden insanların eğitimiyle ilgili birtakım aksaklıklar oluyor ya da tersi. Genel anlamda genç nüfusa sahibiz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Özellikle erkekler okulda futbol, basketbol oynuyorlar ama kızları spora hiç yönlendirmiyorlar okullarda olanlar da çok şanslı bir azınlıkta. Tabi bu Avrupa'da böyle değil. Büyük bir nüfusa sahibiz buna rağmen sporcu sayımız çok az. Aynı zamanda aileler de eğitimle sporun yürümeyeceği kanısındalar ama gayet güzel yürüten sporcular var. Bu hem aile hem karakterle alakalı ama maalesef ki bir yerden sonra ya okul ya spor olarak ülkemizde seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ben bu konuda kendimi şanslı görüyorum. Güzel bir eğitim aldım ve süreyi uzatmadan mezun olabildim. 


Spor hedefler üzerine kurulu hem kişisel hem takım anlamında. Sizin geleceğe dönük hedefleriniz neler? 





Geçen sene Beşiktaştaydım 1. Ligde şampiyon olup süper lige çıkmayı hedefleyen THY ile anlaştık onlara elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Şu an 31 yasındayım voleybol hayatım sınırlı ama pasör olduğum için avantajlıyım hatta bu yaşlarda daha çok keyfini çıkarmaya başladım. 


Sporlar arasında özellikle takım sporları anlamında da voleybol uzunca bir zamandır hem milli takım düzeyinde hem kulüp düzeyinde istikrarlı olarak başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi. Belki diğer pek çok sporla ilgili de zaman zaman başarılar olsa da aslında bu düzeyde daha istikrarlı başarılar elde edilmiyor bu alanda voleybol çok daha istisna bir örnek siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Spor yapmak isteyen küçük kızları genelde voleybol a yönlendiriyorlar o yüzden voleybola başlayan kişi daha fazla. Kızlarda bu yüzden bayan voleybol u daha çok seviliyor daha seyir zevki olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu konuda da fazla yatırım yapılıyor bayan voleyboluna. 


Peki uzun yıllardır voleybolun içindesiniz onları gözlemleme anlamında da şu an 
Türkiye de bayanlar anlamında voleybola ilgi de var hatta yaz okulları belli dönemlerde en fazla olan branşlardan biri voleybol. Ama yine de o düzeyde altyapıdan sporcu yetişmesi anlamında bazı sıkıntılar var, Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


Voleybol eğiticilerine yapılan yatırım da yetersiz. Aslına bakarsanız en iyi antrenörleri a takımlarının başına değil altyapı takımlarının basına en azından birebir ilgilenmese bile koordine etmesi açısından getirilebilir. 
Federasyonumuz bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Gençler liginin puanlarının a takımlarının puanlarına eklenmesi gibi ama o da haksız rekabet doğuruyor. 


Özellikle Türkiye'de sizin de dahil olduğunuz filenin sultanları başarısıyla beraber medyada da daha fazla yer almaya başladı voleybol. Yayında sıkıntılar olsa da hemen hemen lig karşılaşmaları da yer alıyor. 
Medyadaki voleybol ilgisini de göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Yeterli değil ama giderek iyiye gidiyor bence bu konudaki çalışmalar da fayda veriyor. Keşke daha çok Şey yapabilsek. Ulusal kanallarımız Türkiye Ligi ve dünya ligleri den de maçlar verebilse. Mesela NBA maçları izlenebiliyor ve takip edilebiliyor. Başarı gelince ilgi artıyor artınca yatırım ve bu işe harcanan paralar artıyor böyle olunca başarı geliyor. Böyle böyle katlanarak artacak bir şey aslında. 
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Yurtdışı deneyimine de sahipsiniz orayla karşılaştırdığınızda voleybol acısından nasıl bir gözleminiz var? 


Oradaki takımların o zaman maddi imkanları iyiydi dolayısıyla para vererek dünyanın en iyi sporcularını birkaç sezin boyunca kendi liglerinde tuttular, Ama takım sayısı azdı bir sezon 5-6 takım gidip geldi. Türkiye den de gidip oynayan arkadaşlarımız oldu antrenörlük yapanlar oldu ama tabi Türkiye ligi daha kaliteli. Az takım olunca doğal olarak lig daha kısa, maç temposu daha düşük ama Avrupa kupasında gösterilen performans daha etkili oluyor. 


Son dönemde geleneksel medyanın yanında yani radyo tv ve gazetenin yanında sosyal medya ve internet hayatın bir parçası haline geldi. İnsan tek tek yaptıklarını sosyal medya üzerinden aktarıyor. siz nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı? 


Ben biraz daha özel tutmaya çalışıyorum reklam amaçlı çok kullanmıyorum. Ama isimizin büyük bir parçası haline geldi İnsanların ilgisini arttırmak ve gençleri de bu işe yöneltmek açısından sorumlu hissediyorum kendimi. Elimizden geldiğince orada güzel mesajlar vermeye insanlarla iletişimde olmaya, küçükleri heveslendirmeye çalışıyoruz. 


Geriye dönüp baktığınızda geçen yıllar içinde pek çok karşılaşma pek çok andan ilk aklınıza gelen farklı olan an hangisi olur? 


Kazanılmış olan her başarı her maç benim için aynı derecede önemli. Bazı kötü yer eden şeyler var 2 çok önemli sakatlık geçirdim ve ikisi de maçta oldu. Bunun sonunda büyük hayal kırıklıkları oluyor. Ama sonrasında bu işe 
daha çok dört elle sarılıyorsunuz. Ben 2 
olaydan sonra işimi ne kadar çok sevdiğimi anladım . farkındalığım arttı. Bundan sonra sahaya ayak bastığım her anın keyfini çıkarmaya başladım. 





Gelecekte spikerlik ister misiniz? 

Bu konuyla ilgili bir çalışmam yok , eğitim ve adımım da yok ama çok isterim. Sporun içinde kalmayı çok isterim. Yönetimsel olabilir basın kısmında olabilir babam da TRT'den emekli onun tarafından da aşinayım bu işlere 


Neler ilave etmek istersiniz? 


Ailelerin anlayışlı olup gençleri teşvik etmesi gerekir. Ben ailemden büyük destek gördüm. Hiçbir zaman beni strese sokmadılar ben de onun karşılığında derslerimde de çok başarılı oldum. Küçük yaşlarda spora başlamak güzel bir hayata yönlendiriyor özveride bulunuyoruz ama başka türlü olmuyor, her şeyi planlamak gerekir. İstanbul'da burs da veriliyor bunun diğer şehirlerde de yapılması lazım 


Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 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DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDAN SPİKER 
VE SUNUCULARLA İLGİLİ RÖPORTAJLAR 
VAR! 


Katie Couric 15 yıl boyunca sunuculuğunu yaptığı NBC'nin Today programını ratinglerde zirvede tutmayı başardı. Sonrasında kanalın akşam haberlerini tek başına sunan ilk kadın ekran yüzü oldu ve gün içerisinde de Katie adlı programı hazırladı. Tüm bunları yaparken kanserden korunma konusunda da faaliyetlerde bulunuyordu. 2013'den bugüne Yahoo'nun küresel haber yüzü olarak çalışıyor. 


Couric: Eğilim, özgünlüğe doğru kayıyor. Sosyal medya insanların kendi imajlarını yönetmeleri konusunda önemli bir fırsat açtı. Donald Trump'ın bu yıl ön plana çıkmasının nedenlerinden biri de tüketicilerin ve seçmenlerin kamuya mal olan kişiler ve ünlüler ile doğal bir etkileşime geçme refleksleridir. Trump bunu nasıl yapacağını biliyor. 


Sabah programının formatı daha rahat ve insanlarla daha gayri resmi diyaloglar kuruluyor. İnsanlar sanki orijinal bir makale okuyormuş gibi hissediyor. Akşam haberlerini sunmak ise çok daha sınırlamaları olan bir faaliyet. Çoğunlukla yazılı bir metin okuyorsunuz ve 22 dakikada izleyicilerle sabah programı gibi diyalog kurmak kolay olmuyor. 


Videoları nasıl kolay tüketilebilir boyuta indirebileceğimizi konuşuyoruz, insanlar detay istediklerinde uzun röportajlara nasıl erişebileceklerine bakıyoruz ve farklı platformlarda içeriği nasıl konumlandıracağımızı çözmeye çalışıyoruz. Bir öğrenme süreci yaşıyoruz. 


Kızlarımın her ikisi de kadınların yaşadığı bazı sıkıntıları deneyimledi. Onlar da benim yaşadığım gibi iş-özel yaşam dengesini kurmakta zorlanacaktır. Ülkemiz çalışan ailelere ortam sağlama anlamında daha Orta Çağı yaşıyor. Kızlarım benim gibi yüksek profilli ve enerjik bir anneye sahip olmanın dezavantajlarını da hissedecektir. Ancak kariyerleri açısından her olasılığın mümkün olduğuna inanıyorlar. 


https://hbrturkiye.com/katie-couric 


ELİNİ SALLASAN 
SUNUCU! 


Her şeyin zor olduğu yıllar belki de... 

Sanat zor ,siyaset zor, teknolojiyle baş etmek zor hepsinden de beteri eğitim zor... 

Eğitim sistemimizin sürekli değişmesi ile birlikte hep daha iyi olacağını ümit ederken maalesef her şey kötüye gidiyor. özel okullar devlet okulları etütler derken çocuklarımız pinpon topu gibi oradan oraya koşturuyorlar. 
Sonuç? 

Sonuç yok maalesef. 

Sırf adı üniversite mezunu olsun diye okunan okullar ellerde sadece duvara asılan belgeler olarak kaldılar... 
İnsanları yeteneklerine becerilerine göre yetiştirmeyi ve yönlendirmeyi beceremediğimiz için ortalık işinden mutsuz ya da işsiz insanlarla doldu. 
1997 yılında mesleğe başladığımda topluluk önünde konuşabilmek 
televizyonda radyoda yayın yapmak herkes tarafından müthiş havalı ve yetenek İsteyen bir işti, sıkı durun 2018'de ki bakış açısını söylüyorum aman ne yapiyorsun ki prompter dan okuyorsun... 

Evet prompter dan okuyorum da öncesinden haberiniz var mı? kendimizi ne kadar geliştirmek zorunda olduğumuzdan her konu hakkında bilgi sahibi olmak zorunda olduğumuzdan siz dizi izlerken bizim son dakika gelişmeleri takip ettiğimizden ve yediğimiz içtiğimizden görüntümüze kadar her şeye dikkat etmemiz gerektiğinden haberiniz var mı? 

Bu günlerde elini sallasan sunucuyum diyene denk geliyorsunuz daha da fenası spikere... 

Sunucu; sunan kişidir spiker habercidir, ilk fark bu öğretildi bize ve inanın prompter dan okumak bile sandığınız kadar kolay değil...tonlamalar vurgular o kadar önemli ki tahmin bile edemezsiniz magazin seslendirir gibi haber okuyanları gördük ve bunlar ben eğitim veriyorum bile diyebilecek kadar egolarında boğulmuş insanlar ama izleyici asla affetmiyor capsler yapıyor gülüyor dalga geçiyor ama onlar bunu bile reklamın iyisi kötüsü olmaz diye niteliyorlar bilmiyorlar ki haberin reklamı olmaz... 

Evet bu işi herkes yapabilir belki ama herkes iyi yapamıyor maalesef, mikrofon çok kutsal bir enstrümandır böyle düşünmek lazım ve herkesin izlediği iyi demek değildir. 

Bu ülkede mesleğimize ilk darbeyi reha muhtarlar vurdu sonrasında haberler Show'a dönüştü rahmetli hocam duayen spiker derya kaya derdi ki haber ciddi iştir bırak şov yapmayı mimiklerini bile ona göre kullanacaksın bizler TRT de bu adap ve terbiyeyle eğitildik şükürler olsun ki kimseye de kendimizi güldürmedik şimdi izlerken bile üzülüyorum insanların kendilerini düşürdükleri hallere... 

Son sözümüz gençlere olsun; yapılması imkansız bir iş değildir elbette sunuculuk-spikerlik ama egolarınızdan arınmazsanız eğitim almazsanız ve kendinizi geliştirmezseniz evet yaparsınız ama hiçbir zaman mutlu olamazsınız bizim mesleğimiz yetenek, aşk ve çok çalışmakla yapılır hedefiniz evlendirme programı sunmaksa evet çok para da kazanırsınız lakin niyetiniz mesleki tatmin ise sanıldığı gibi çok paralarda kazanamayacaksınız bunu bilerek çıkın yola ve teknolojinin hızla yayıldığı dünyamızda zaten 10 yıl daha işimiz gider sonrasında her şey dijital platforma yenik düşecek aklınızın bir köşesinde kalsın isterim... 

















Vee... 


unutmayın sizi siz yapan başkalarının ayak izleri değil kendi adımlarınızdır... 


CANSU OKTAY 





Cansu Oktay Kimdir ? 


Cansu Oktay 17 Haziran'da doğdu, İlköğrenim ve lisenin ardından Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun oldu. Daha sonra asıl yapmayı istediği iş olan Medyaya yöneldi. İlk çalışmalarına çok erken yaşta TRT GAP Tv'de başladı. Yetkin Dikinciler ile beraber hafta içi her sabah Bu Sabah programı ile izleyici ile buluşan Oktay bu zamana kadar TRT'de radyo ve televizyonda pek çok projede yer aldı, TRT'nin birbirinden değerli isimlerinden birebir eğitimler aldı, Mesleğin duayenlerinden Derya Kaya'dan dersler aldı. TRT'de Sözleşmeli çalışarak dışarıdan haber okuyan İlk spiker olan Cansu Oktay daha sonra Antalya'nın başarılı televizyon kanallarından KANAL V'de önce Turizm Programı ve Program Koordinatörlüğü yaptı. Son olarak ise Kanal V'deki yeni yapılanma süreci sonrası KANAL V'nin Program Müdürü ve Ana Haber spikerliği görevini üstlenen Cansu Oktay ayrıca TRT'de dış yapım olarak Akdeniz'den adlı bir radyo programı hazırladı. Son olarak Koza Tv'de Program müdürlüğü ve Ana Haber spiker i 

Cansu Oktay çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürmektedir. 
Cansu Oktay bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü başarılı sunum tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. 
Cansu Oktay tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir. 
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ONLARI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ BÖLÜMÜNDE EKRANLARDAN GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUNUZ İSİMLERLE EKRAN DIŞINDA BİR ARAYA GELİYORUZ. BU 


AY PELİN KOZAN'IN EVİNE KONUK OLDUK. 


Aslen İstanbulluyum. Çok küçük yaşlarda televizyon merakım başlamış. Henüz okuma yazma dahi bilmezken Televizyonda spikerleri ve reklamları dikkatle izlermişim. Böylelikle okula başlamadan okuma yazmayı da hızlıca sökmüşüm. 
Okul yıllarımda da sunuculuk işlerini her zaman ben yapardım. Yaşım ilerlediğinde de bu ilgim, mesleğime dönüştü. Lise yıllarında part time çalıştığım dönemlerde ajanslar tarafından çağırıldım. Bir dönem modellik yaptıktan sonra oyunculuk ve sunuculuk teklifleri gelmeye başladı. 
O zamanlardan bu zamana çeşitli televizyon kanallarında birçok program sundum. 


Şu anda zaten medyadan uzağım. Hobilerimle ilgili eğitimler alıyorum. Göktürk Kemerburgaz'da yaşıyorum ve eğitimlerimi tamamladıktan sonra burada küçük bir dükkan açmayı planlıyorum. Şu sıralar hazırlık aşamasındayım. 


İnsanların beynini uyuşturan, agresyona sebep olan, hiçbir amaca hizmet etmeyip sadece kurgu ile yapılan programları yasaklardım. Hem televizyon kanallarının hem de yayın organlarının tarafsız, her kesimden insana aynı kanaldan seslenebilmelerini mümkün kılmak isterdim. 


2012 yılından beri sunucu olarak ekranlarda yer 
almıyorum. Sadece bir iki dizide kısa rollerde yer aldım. Daha çok organizasyon sunumlarında bulunuyorum. 


Medya ile aramın artık çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim, Son yıllarda tarafsızlık ilkesinin olmadığı bir yayın organı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İnsanların özgürce konuşamadığı tartışma programlarından dahi keyif almıyorum. Belli bir fikri, düşünceyi empoze etmeye çalışan tüm iletişim araçlarıyla aram oldukça açık. 
Ara sıra tv de beğendiğim bir iki diziye ya da eğlence programlarına bakıyorum. İnterneti hayatımda daha çok kullanıyorum. Anında bilgi ve haber alma şansına sahibiz. 
Medyada göremeyeceğimiz, haberdar olamayacağımız birçok şey artık internet sayesinde elimizin altında. Sosyal medya ile de eskisi kadar çok olmasa da yine de ilgiliyim. Özellikle Twitter ı çok seviyorum ve her Şeyi oradan takip ediyorum. 


Benim oyunculuk serüvenim de çok eski yıllarda başladı. 16 ya da 17 yaşlarımda alaylı olarak dizilerde ve reklam filmlerinde oynamaya başladım. Ama bu konudaki eğitimimi 2014 yılında aldım. Eğitimden sonra Arka Sokaklar ve Kanıt Ateş üstünde dizilerinde rol aldım. 


İyi sunuculuk iyi bir diksiyonla başlar. Beden dili ile cümlelerin uyumu, ekrandan izleyiciye yansıtılabilen samimiyet ve anlaşılabilir olmak bireysel program sunuculuğunda olmazsa olmazlardır benim için. 


Buna sunum adı altında bakarsanız eğer, hemen hemen herkesin hayatında yaşadığı bir deneyim olduğunu görebilirsiniz. Okul ya da iş hayatında proje ya da benzeri bir sunumunda birçok kişinin karşısında sahneye çıkmak, çok kişiyi strese ve heyecana sokar. Ne kadar sık bunu yaparsanız o kadar çok alışmaya başlarsınız. 
Televizyonda veya organizasyon sunumlarında yapılan sunuculuktaki stresin en büyüğü nedeni canlı yayınlarda yaşanır. Canlı yayın en ufak hatayı kabul etmez. Kontrolünüz dışında oluşabilecek olaylara karşı hazırlıklı olma çabası da ayrı bir strese neden olur. 


Eskiden olsa bu soruya şunu yapmak bunu yapmak isterdim diyebilirdim. Ancak şimdilerde şöyle bir program yapmak isterim diyebileceğim bir şey ne yazık ki yok. 


Şart değil de ekranda olmak için önemli etkenlerden biri diyebiliriz. Zaten bir ton makyajla ve doğru ışıkla gayet de iyi mümkün, 





Medya tarafsızlaşmadığı , özgürleşmediği ve her kesimden insana hitap etmediği, gerçekleri yansıtmadığı sürece, farkındalık sahibi insanlar tarafından tercih edilmeyecek, Yeni medya bu sebepten hızla hayatımıza girdi. Araştırma yapabilmek, ilgilendiğimiz konu ya da olaylarla ilgili birçok pencereden bilgi sahibi olmak adına da son derece faydalı, Daha çok haber kanalı daha çok program dizi vs ... hepsi daha yaygınlaşacak gibi geliyor bana, 


Evet Vi lik yaptığım dönemlerde program boyunca sürekli canlı telefon bağlantıları alır ve faks okurduk. İzleyicilerimizle bu şekilde iç içe olurduk, Enteresan bir şekilde hiçbir kötü olaya ya da söze maruz kalmazdık. Sıcak ve samimiydi sanırım o yıllar. Şimdi ise böyle bir özgürlüğe sahip değiliz. Çünkü neyle karşılaşacağımızı kestiremiyoruz. Fazla bölündük. Sosyal medya yayıncılığı da o dönemin özgürlüğünü size bir nebze de olsa verebiliyor. Duygu ve düşüncelerinizi anında kişilerle paylaşabiliyor ve sesinizi neredeyse tüm dünyaya duyurabiliyorsunuz. Toplumsal olaylarda ve sosyal sorumluluklarda faydalı şeylere de sebep olabilirsiniz. Bu açıdan medyadan çok daha güçlü bir alan. 


İşte bu sunumlar en stresli sunumlardır. 
Saatlerce süren belli bir düzen içinde sırasıyla eksiksiz bir biçimde tamamlanması gerekir, Sahne hakimiyeti bu tür organizasyonların olmazsa olmazıdır. Sadece elinizde size verilen metni okumak olarak görürseniz eğer bu işi asla başarılı bir sunucu olamazsınız. 
Sunduğunuz konuya hakim olmak zorundasınız. Hem sahneyi hem seyirciyi hem de rejiyi her zaman sunumunuz boyunca dikkatle takip etmeniz gerekir. 








Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz Ağustos ayında evlendim. Evimizi hazırlarken mimari destek aldık tabii ama seçimlerim bana ait. Biz eşimle aslında ortaokul sınıf arkadaşıyız. Okuldan sonra hiç iletişim halinde olmadık. Geçen sene sosyal medya aracılığı ile birbirimizi bulduk ve görüşmeye başladık derken kendimizi bir anda evlenmiş bulduk, Hemen hemen keyif aldığımız. 
şeyler de aynı olunca zamanımız güzel geçiyor. Evde film izlemekten, saat kaç olursa olsun yürüyüş yapmaktan, ailelerimizle vakit geçirmekten ve seyahat etmekten çok hoşlanıyoruz. 


Haftanın iki ya da üç günü pilates yapıyorum. Hobilerimle ilgili eğitimlerim var. Arta kalan Zamanlarda sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum onların beslenmelerine vakit ayırıyorum. 
Kafam meşgul değilse kitap okuyorum sevdiğim dizileri internetten izliyorum. 


İlgi duyduğum konularda okuduğum her kitap benim için önemliydi. Ama Azra Kohen in Aden isimli kitabı beni çok etkiledi. Film olarak da Ghost un bendeki yeri ayrıdır. 


Kırmızı'Türk ile ilk tanışmam Fenerbahçe Tv de çalıştığım yıllarda oldu. Programlarım youtube a yüklenmezken sizler sitenizde hem fotoğraflı hem de videolu İzleyenlerimle buluşabilmeme vesile oldunuz. Seviyeli ve sadece işe odaklı haberlerinizle de hepimizin gönlünü kazandınız. 
ve giderek büyüdünüz. Başarılarınızın daim olmasını dilerim. 


Açıkçası gelecekle ilgili planlar yapmıyorum. Huzurlu, sağlıklı ve sevdiklerimle beraber olduğum zamanın ileride de benimle olması en büyük dileğim. Hayatta planladığınız her şey olmayabiliyor. Anda kalmaya ve anı yaşamaya çabalıyorum. Çok şükür şu an hayatımdan memnunum. 


Bu keyifli röportaj için teşekkür ederim. 


KIRMIZITÜRK SPİKER MODASI 


KIRMIZITÜRK SPİKER 
MODASINDA HERAY o | 
MODACILAR VE KIRMIZITÜRK 
EDİTÖRLERİ AYIN EN ŞIK 
ISIMLERINI BELİRLEYİP EKRAN 
MODASINI YORUMLUYOR. 


(ZEYNEP BULUT ŞENEL 





Trt'den Zeynep Bulut Şenel siyah elbisesi ile göz kamaştırıyor. Elbise kesimi ile hem haberci ciddiyetini yansıtıyor hem de izleyenlerin gözünü yormuyor. Zeynep Bulut Şenel siyahla buayın şık spikerlerinden.. 


I NEGREDO: ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTAYA KADAR SÜRECE / f 


BURCU KAYA 


by www.kirmiziturkmedya.com 





© GÖZDE ŞEKER 





Habertürk Spikeri Gözde Şeker Ntv'nin tecrübeli habercisi Burcu Kaya giyimine de çok dikkat 
23 Nisan'daki Kırmızı beyaz uyümü ile eden haber spikerlerimizden Burcu Kaya siyah ve kırmızı 

göz kamaştırıyor. Gözde Şeker bu ayın İĞ gi ti 

en şık spikerlerinden bir tanesi. dengesini yine çok iyi sağlamış. Sade ve şık kıyafeti ile ayın en 


şık spikeri Burcu Kaya. 


© SİMGE FISTIKOĞLU z Bu Ay Ekrandan Yansıyanlar... 





NTV Haber Spikeri Simge Fıstıkoğlu 

beyaz elbise üzerine giydiği şık mavi ” 

ceketi ile ayın en şık spikerlerinden ü âreti olarak dikkat çekiyor. Simge Fıstıkoğlu Buket Güler Ceren Bektaş Seda Öğretir şıklığını sadelikle bütünleştirerek 

ekranın en şık spikerlerinden olduğunu 

ilan ediyor. 
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KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASI 


KIRMIZITÜRK SUNUCU MODASINDA 
HER AY MODACILAR VE KIRMIZITÜRK 
EDİTÖRLERİ AYIN EN ŞIK İSİMLERİNİ 
BELİRLEYİP EKRAN MODASINI 
YORUMLUYOR. 


©) ÖZGEULUSOY 





Beyaz mini elbise çok güzel Özge 
Ulusoy ekranın en şık giyinen ve istikrarlı sunucularından. 


© ÇağlaŞikel 





DİLAY KORKMAZ 


Dilay Korkmaz Ayın en şık sunucusu oluyor. Işıltılı renkli elbisesi — 

Şıklığı ile gerçekten de şıklık dersi veriyor.. 
Çağla Şikel bu ay Magazin D cumartesi ile izleyenleri büyülemeye devam ediyo. Çağla 
Şikel yine son derece dikkat çekici parlak ışıltılı siyah kıyafeti ile 


BU AY EKRANA YANSIYANLAR... Şıklık anlamında da güçlü bir 


merhaba diyor. 





© ElföÖzkul 





Elif Özkul ekranın şık isimlerinden Elif Özkul bu ayda 
Bloomberg Ht magazine son 
Esra Erol Oylum Talu (o EceSaruhan derece şık kıyafeti ile damga 

vuruyor. Elif Özkul hem renki hem dikkat çekici. 
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HAZİRAN'DA GÖRÜŞMEK 
ÜZERE... 





KIRMIZITÜRK - MEDYA CADDESİ 
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